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Introductie  
 

Deze AanZet gaat over het thema ‘Identiteit’. Waar denk jij aan bij identiteit? Denk je aan de identiteit 

van een school of vereniging? Denk je aan je eigen identiteit of die van een vriend? Het woord identiteit 

kan verschillende betekenissen hebben. Het betekent bijvoorbeeld wie je bent, waar je woont en waar je 

geboren bent. Dat staat ook op je identiteitskaart. Maar identiteit kan meer betekenen dan dat. Het zegt 

iets over hoe jij bent als mens. Een mooie definitie is: “Dat wat eigen is aan een persoon.” Eigenlijk is het 

dat wat jou uniek maakt. In het eerste hoofdstuk van deze AanZet wordt verder ingegaan op wat 

identiteit is en waarom een eigen identiteit zo belangrijk is. Vervolgens gaat het in het tweede deel over 

de identiteit van verschillende mensen uit de Bijbel en als laatste is er een hoofdstuk over hoe jij jouw 

christelijke identiteit kan vormgeven.  

 

AanZet is een uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De identiteit van de Jeugdbond is 

gegrond op de Bijbel en de leer van de Gereformeerde Gemeenten. Op basis hiervan werken we en 

schrijven we onze uitgaven.  

Deze AanZet laat jou nadenken over waar jouw identiteit op gebaseerd is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekentips 

‘Vruchtdragen voor Hem’ van ds. C.G. Vreugdenhil  

‘Leven als Christen’ van ds. D.W. Tuinier  
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Hoofdstuk 1 Waarom is identiteit belangrijk? 
 

Zoals in de inleiding al werd geschreven zegt je identiteit iets over wie je bent, over wat jou speciaal en 

uniek maakt. Maar waarom is dat zo’n belangrijk onderwerp om daar een hele Aanzet aan te besteden? 

Met je identiteit laat je aan anderen zien wie jij bent en wat je belangrijk vindt. De één heeft een sterkere 

identiteit dan de ander. Zo ken je vast mensen (of je bent zelf zo) die heel goed weten waar ze voor staan 

en wat hun overtuiging is. Andere mensen zijn wat voorzichtiger en twijfelen soms. Weer anderen weten 

helemaal niet wat ze belangrijk vinden en doen daarom maar wat de meeste mensen om hen heen doen. 

Identiteit is belangrijk. Zowel voor jezelf als persoonlijkheid als voor jou als christen. In dit hoofdstuk 

wordt aandacht besteed aan jouw persoonlijkheid. In het derde hoofdstuk gaat het over een christen en 

identiteit.  

 

Identiteit als een rots 

Wanneer je goed weet wie je bent, wat je wilt en wat jouw eigenheid is, hebben jij en anderen daar 

voordeel van. Stel je identiteit voor als een rots. Een rots is een steenmassa die vaak ergens bovenuit 

steekt. Waar denk je aan bij een rots? Een rots doet de meeste mensen denken aan: stevigheid, 

onwrikbaarheid,  een fundament of basis en betrouwbaarheid. Een rots krijg je niet zomaar van z’n plaats. 

In de Bijbel wordt het beeld van een rots gebruikt als fundament van het leven. Denk aan de gelijkenis van 

de wijze en de dwaze bouwer. In die gelijkenis is de steenrots: Christus. Een rots blijft eigenlijk altijd 

staan. Bij een orkaan kunnen er misschien wat rotsblokken losschieten, maar het fundament, de basis 

blijft. Stel je voor dat jij zo in het leven staat. Dat je zelfs bij een orkaan aan levensomstandigheden vast 

blijft staan. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor jezelf. Het scheelt veel energie als je niet constant 

heen en weer zwabbert. Het geeft je rust. Ook kun je met een identiteit als een rots meer genieten van 

zegeningen in het leven. Je kunt ook meer van betekenis zijn voor anderen. Doordat je meer energie hebt 

en je je geen zorgen hoeft te maken over jezelf en of je wel goed genoeg bent. Minder zorgen en meer 

energie geven allebei ruimte voor andere dingen. Een  minder bezorgd leven, wie wil dat niet? Verder ben 

je als rots ook betrouwbaar voor anderen. De mensen om je heen weten wat ze aan je hebben en kunnen 

op jou bouwen. Ze weten namelijk precies wanneer jij er wel voor hen bent en wanneer niet. Ze kunnen 

op je aan. Hopelijk denk jij nu: “Ja, daar herken ik mij wel in…” Zo niet, wat niet is, kan komen. Het is 

onmisbaar dat dit komt in je leven. Alleen door Christus kracht krijgt je identiteit echt vastheid. Christus 
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die zelf in de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer de Steenrots wordt genoemd. Hij vraagt je, staat 

jouw levenshuis al op deze Rots?    

 

Verschillende aspecten van identiteit 

Het begrip identiteit heeft verschillende kenmerken.  

1. Gevormd  

Een belangrijk aspect van identiteit is dat deze wordt gevormd. Hierbij gaat het beeld van de rots maar 

gedeeltelijk op. Een rots heeft er altijd gestaan. Dat zou betekenen dat mensen zonder identiteit als een 

rots vanaf hun geboorte, die niet zomaar meer kunnen krijgen. Gelukkig gaat het voorbeeld mank. Aan 

een stevige identiteit kun je werken. Het is een langzaam en ingewikkeld proces. Dat je dan weer wel kunt 

vergelijken met een rots. Een rots lijkt onveranderlijk maar verandert wel degelijk bijvoorbeeld onder 

invloed van weersomstandigheden. Je hebt vast wel eens het beeld gehoord van het uithollen van een 

steen door waterdruppels. Wanneer een stroompje water maar lang genoeg een rots of steen op 

dezelfde plaats aanraakt, ontstaat er een holte in de steen. Ook kunnen zware weersomstandigheden iets 

veranderen aan een rots. Zo is dat ook met identiteit. Is die er eenmaal kunnen bepaalde 

levensomstandigheden zo intensief zijn dat de identiteit een beetje vervormd. Maar dit is een langzaam 

proces. Het voordeel is dat je dit proces ook bewust kan sturen. Een rots is afhankelijk van het gesteente 

stevig maar vervormbaar. Zo is dat ook met identiteit. Je kunt jezelf bijvoorbeeld door te trainen nieuw 

gedrag aanleren. Wanneer een deel van jouw identiteit je dus niet aanstaat, kun je daar wat aan doen.  

 

2. Nooit af 

Zoals eerder geschreven wordt je identiteit gevormd door levensomstandigheden. Omdat het leven van 

iedereen altijd blijft veranderen, is je identiteit nooit af. Het is een levenslang proces wat al begint als 

baby. Een mens dat als baby veel liefde en aandacht kreeg, zal later in zijn of haar leven waarschijnlijk 

makkelijk liefde en aandacht ontvangen en geven. Het omgekeerde geldt voor mensen die als kind 

aandacht te kort kwamen. Die moeten in hun verdere leven meer moeite doen om, om te gaan met 

aandacht. Maar ook hiervoor geldt: Identiteit wordt gevormd en is vervormbaar.  

 

3. Persoonlijkheid en groepen 

Je identiteit wordt niet alleen bepaald door je persoonlijkheid binnen in jou maar ook door de groepen 

waar je deel vanuit maakt. Zo is bijvoorbeeld de taal die je spreekt, het land waar je woont of waar je 

vandaan komt en zelfs de streek of provincie van belang. Er wordt niet voor niets altijd beweerd dat 
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Zeeuwen, Friezen of Brabanders zo verschillend zijn. De basis is natuurlijk overal hetzelfde, iedereen is 

mens. Maar ook het gezin waar je uit komt, de stad waarin je leeft of de godsdienst waarmee je opgevoed 

bent, zijn bepalend voor je identiteit. Wanneer jouw vrienden allemaal een bepaalde soort muziek 

luisteren, heb je toch de neiging dat ook eens te proberen. Een deel van je identiteit wordt dus bepaald 

door wie jij bent met jouw karaktereigenschappen. Maar een groot deel wordt ook gevormd door de 

mensen waarmee je omgaat en de cultuur waarin je leeft.  

 

4. Ken je identiteit 

Een belangrijk aspect van identiteit is dat je weet wie je bent en hoe je bent. Mensen zijn door God 

geschapen naar Zijn beeld. Door de zondeval zijn wij dat beeld verloren. Daarom leven wij van nature ook 

niet meer naar Gods eer. Toch wil de Heere dat jij leeft zoals Hij het bedoeld heeft. Wanneer je nadenkt 

over identiteit is het belangrijk om dat mee te nemen. Ik leek op God, nu niet meer, maar de Heere wil 

wel dat ik op Hem lijk. Je kunt jezelf bij jouw identiteit dus afvragen: Zoek ik ernaar om in Gods kracht, in 

het beginsel, weer te beantwoorden aan Zijn beeld? In de Heidelberger Catechismus staat het beschreven 

als de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dit staat in zondag 33 van de 

Heidelberger Catechismus.  
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Hoofdstuk 2 Identiteit in de Bijbel  
 

Vanuit onszelf is het niet mogelijk om de christelijke identiteit uit te dragen zoals beschreven in Galaten 

5:22, waarin de vruchten van de Geest genoemd worden. Door Gods kracht mag een waar gelovige 

wandelen door de geest en op deze manier laten zien wat een echte christelijke identiteit inhoudt. In de 

Bijbel lezen we verschillende voorbeelden van personen die door genade een stevige christelijke identiteit 

hadden. Een aantal van worden in dit hoofdstuk beschreven.  

 

Mozes  

Bij Mozes zie je heel goed hoe belangrijk een christelijke opvoeding is. Dat was de basis van de identiteit 

van  Mozes. De eerste jaren van zijn leven bracht hij, door bij zijn biologische ouders. Die leerden hem 

hoe hij God lief kon hebben als hij een nieuw hart kreeg. Vervolgens werd Mozes opgevoed bij de koning 

van Egypte. Dat was met recht de branding van de maatschappij van die tijd. Toch blijkt uit Mozes’ leven 

zijn identiteit. In Hebreeën 11 wordt hij als volgt beschreven: Door het geloof heeft Mozes, nu groot 

geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden; verkiezende liever  

met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; 

Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag 

op de vergelding des loons. Mozes kon kiezen: Genieten van het paleis, de rijkdommen en waarschijnlijk 

een mooie prinses of verdrukt worden met zijn eigen volk, maar dan met het geloof. Wat zou jij kiezen? Je 

kent ook de rest van Mozes leven. Hoewel hij zich totaal niet geschikt achtte, maakte de Heere hem 

bekwaam om het volk van Israël naar Kanaän te leiden. Mozes’ identiteit, was in de Heere, sterk genoeg 

om terug te gaan naar Farao en de uittocht van het volk te eisen. Uiteindelijk gebeurt dit ook na tien 

plagen. Onderweg naar Kanaän staan de Israëlieten al gauw voor de Rode Zee. Mozes leidt het volk in 

Gods kracht door onmogelijkheden heen, zelfs door de Rode Zee. Mozes dwong respect af door zijn 

geloof in God. De Israëlieten zijn ook vaak boos op Mozes en op God geweest. Maar Mozes wordt 

omschreven als een zachtmoedige man. Zachtmoedigheid is een kenmerk van een christelijke identiteit. 

Zo is Mozes niet altijd geweest. Want in Egypte sloeg hij in boosheid een Egyptenaar dood. Mozes voelde 

zich ook niet in staat om het volk Israël te leiden. Daarom kreeg hij ook Aaron mee van de Heere. Mozes is 

in het leven gevormd door Gods genade. Hij was zo uiteindelijk in staat om een grote groep mensen te 

leiden in Gods Kracht.  
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Maria 

Dat je voor een sterke persoonlijkheid en identiteit niet altijd oud hoeft te zijn blijkt uit de geschiedenis 

van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Zij was rond de 16 jaar jong. Op een dag krijgt zij een engel op 

bezoek met een wereldschokkende boodschap. Zij zal, ongetrouwd en jong, de moeder van Jezus, de 

beloofde Zaligmaker worden. Haar Zaligmaker! Stel je voor, dat jij die boodschap krijgt. Hoe zou jij 

reageren? Maria wordt ‘ontroerd’ staat er in de Bijbel in Lucas 2. Vervolgens stelt ze een logische vraag: 

Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken?”  Nadat ze antwoord krijgt op die vraag met de wonderlijke 

woorden: Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.  Zegt ze: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij 

geschiede naar uw woord. Hieruit blijkt een groot geloof, de grote kracht van genade en daardoor een 

sterke identiteit. Maria vertrouwt op God en laat zich door Hem leiden. Vervolgens gaat Maria  op 

aanwijzing van de engel naar Elisabeth. Maria zoekt steun bij een andere christen. Dit is voor ons ook 

belangrijk. Zeker als je in deze maatschappij meestal alleen staat, is het goed als christenen elkaar 

onderling te versterken. Bijvoorbeeld bij een Bijbelstudie, vereniging of andere ontmoeting. Ook uit het 

verdere leven van Maria blijkt haar identiteit. Ze gelooft in God. Ze gelooft dat Hij alle dingen kan. 

Bijvoorbeeld op de bruiloft in Kana. Ze gaat dan naar de Heere Jezus toe en vraagt Hem of Hij geen 

oplossing voor het tekort aan wijn heeft. Lees ook haar lofzang in Lukas 2. Haar geloof maakte Maria sterk 

en betrouwbaar. Sterk genoeg om later de pijn aan te kunnen van het lijden en sterven van haar Kind en 

Zaligmaker. Door Gods kracht en de hulp van Johannes is ze staande gebleven en mocht ze blijven 

geloven in Hem als haar persoonlijke Zaligmaker.  

 

Petrus 

Een bijzonder voorbeeld van een sterke identiteit in de bijbel is Petrus. Zijn naam betekent zelfs rots. De 

Heere Jezus zegt van hem in Mattheüs 16 vers 18: En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal 

Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.  Petrus moet toch wel 

een bijzonder persoon geweest zijn! Petrus staat bekend als iemand die vaak op de voorgrond treedt en 

altijd zijn woordje klaar heeft. Daar gaat hij ook wel eens de mist mee in. Dan spreekt hij te snel. Bij Petrus 

zie je heel mooi hoe zijn identiteit gevormd is in de loop van de tijd door Gods genade. Petrus maakt ook 

een donkere tijd mee in zijn leven. Hij verloochent de Heere Jezus en heeft hier veel verdriet en berouw 

over. Ook iemand met een sterke identiteit maakt fouten en doet elke keer weer zonde.  Ook na 

ontvangen genade vallen we in zonden. Maar de Heere Jezus komt bij hem terug. Hij wil de voorbidder bij 

de Vader zijn voor Petrus. Na Pasen komt Pinksteren en dan voert Petrus opnieuw het hoogste woord. 

Maar nu is hij vervuld door de Heilige Geest. Nu spreekt hij niet meer voor zijn beurt maar vertelt hij vol 
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vuur over Gods grote daden. Petrus heeft ook brieven geschreven. Wanneer je deze leest, blijkt dat 

Petrus veel geleerd heeft. Zijn identiteit is gevormd door de omgang met de Heere Jezus. Laat ook jouw 

identiteit vormen door Zijn genade en kracht. Zijn genade die je bekeert. Zoek dat  door te lezen, te 

bidden en biddend te lezen. Genade en kracht die je zoekt en blijft zoeken bij God.   

 

De Heere Jezus Zelf 

Het laatste voorbeeld is de Heere Jezus zelf. Wij mogen Mozes, Maria en Petrus als voorbeeld nemen 

voor ons leven. Maar ons grote Voorbeeld is de Heere Jezus. Uit Zijn leven blijkt volmaakte 

gehoorzaamheid. Het is onze opdracht om op Hem te lijken in de weg van bekering en geloof. Als de 

Heere Jezus op 12 jarige leeftijd in de tempel met de wetsgeleerden spreekt, zijn zij al onder de indruk 

van Zijn identiteit, Zijn kennis en inzicht. Dat kan ook niet anders want de Heere Jezus was naast mens 

ook God. Uit heel Zijn leven blijkt dat Hij alle vruchten van de Geest uit Galaten 5 volkomen waar maakte. 

De Heere Jezus maakte geen ruzie. (Let op, Hij zette wel mensen op hun plek, dat mag!) Hij was niet 

jaloers. Hij heeft nooit één zondige gedachte gehad. Hij bood zelfs weerstand aan de duivel die Hem 

probeerde te verleiden. Hij gaf altijd antwoord vanuit het Woord ook tegen de duivel. Je leest dat in 

Mattheüs 4. Ook in gesprekken met de farizeeën doet de Heere Jezus dat. Jezus is liefdevol naar Zijn 

omgeving, zelfs als Hij moe is. Hij spreekt nog tot de moordenaar aan het kruis terwijl Hij zelf zo’n pijn 

lijdt. Zijn geduld is onuitputtelijk. Maar Hij wordt ook heilig verontwaardigd, bijvoorbeeld bij de 

tempelreiniging. De grootste daad van liefde van de Heere Jezus is Zijn dood aan het kruis. Door Zijn dood 

overwon Hij de dood, de satan en droeg Hij de toorn van God. De Heere Jezus gaf Zijn leven voor 

vijanden. Hij is, zoals eerder geschreven de Steenrots, Christus. De Heere Jezus zegt daarvan in Mattheüs 

7: Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig 

man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Vraag in de weg van berouw en bekering dat jouw 

levenshuis gebouwd mag worden op deze Steenrots. Dan ben je voor deze maatschappij een rots in de 

branding!  
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Hoofdstuk 3 Identiteit en het christelijk leven. 
 

Je kent vast wel de uitdrukking: een rots in de branding. Je ziet het voor je. Een grote steenmassa in de 

branding van de oceaan bijvoorbeeld. Dat de rots in de branding staat, betekent dat er veel golven op 

stukslaan. De rots krijgt veel te verduren. Naast de wind die aan de kust vaak stevig is, zijn er ook nog de 

golven. Een rots in de branding heeft meer te verduren dan een rots op het land. Jij bent een jongere in 

deze maatschappij en in een cultuur die steeds verder van God afstaat. Wanneer je jouw identiteit 

vergelijkt met een rots, kun je jezelf de vraag stellen: ‘Ben ik een rots in de branding van deze 

maatschappij en seculiere cultuur?’ Sta jij stevig in discussies met niet- of anders-gelovigen? Bouw jij op 

het fundament van de steenrots Christus? Durf jij uit te komen voor jouw christelijke identiteit? 

 

Christelijke identiteit van organisaties 

Eén van de eerste dingen waaraan je kunt denken bij het woord identiteit is bijvoorbeeld de identiteit van 

scholen, verpleeghuizen of stichtingen. Wij leven in een land waar ruimte is voor verschillende 

geloofsovertuigingen. Zo mag iedereen zijn eigen school, krant, tijdschrift, kerk of vereniging hebben. 

Daar maken de verschillende religies ook dankbaar gebruik van. Een christelijke organisatie heeft dan ook 

vaak in haar missie en visie staan dat de Bijbel de basis is van haar werk. Deze christelijke instellingen 

maken het ons als christen makkelijker om christelijk te leven. Naar een christelijke school, met een 

christelijke agenda terwijl je naar christelijke muziek luistert, het is allemaal mogelijk in Nederland. 

Verschillende christenen maken hier andere keuzes in. Dat kan diverse redenen hebben. Er zullen 

christenen zijn die gewoon liever optrekken met niet of anders gelovigen omdat er dan minder regels zijn 

waar ze zich aan moeten houden. Kiezen voor een christelijke organisatie is goed. Je hebt ook een stevige 

christelijke basis nodig om met niet-gelovigen om te gaan. Maar bedenk ook eens bij jezelf: wat merkt de 

rest van de wereld van mijn christelijke identiteit? Win ik mensen in voor het geloof door mijn christen 

zijn? Maak ik gebruik van de gelegenheden om dat te doen? Of heb ik daar de kans niet voor omdat ik mij 

altijd in een wereld begeef waar mensen al christen zijn. Ben jij een rots in de branding van deze 

maatschappij? Of sta jij als rots, veilig op het land tussen allemaal andere rotsen? 

 

Persoonlijke christelijke identiteit  

Ben jij een rots in de branding? Over de branding is in het vorige hoofdstuk wat geschreven. Nu over jou 

als rots. Wat maakt jou een rots in de branding? Zoals eerder gezegd is het belangrijk om als christen een 

rots te zijn. Dat heeft verschillende kanten. Als eerste kun je denken aan het betrouwbaar zijn van een 
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rots. Wanneer niet-christenen jou kennen als betrouwbaar en iemand van wie je op aan kan, straal je 

daarmee ook iets uit van de betrouwbaarheid van een christen. De Heere is namelijk degene die in hemel 

en op aarde alleen betrouwbaar is in alles. Als christen heb je de roeping om door genade op Hem te 

lijken. Het christen zijn laat zich dus zien in jouw identiteit, in hoe jij bent. Een belangrijk hoofdstuk dat dit 

illustreert is Galaten 5. Hierin worden de vruchten van het vlees en de vrucht van de Geest beschreven. In 

vers 19-21 staat De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, 

ontuchtigheid,  afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, 

tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke;  Dat hoort niet bij een 

christelijke identiteit. Dus een christen is niet jaloers, maakt geen ruzie en laat geen haat zien. 

Daartegenover staat in vers 22 hoe een christen wél moet zijn, namelijk: Maar de vrucht des Geestes is 

liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

matigheid.  Dit lijkt een onmogelijke opgave. En dat is het ook in eigen kracht. Maar het is de vrucht van 

de Geest. Zonder bekering dragen wij geen vruchten. Wanneer de Geest werkt in jouw hart zorgt Hij ook 

voor de vrucht. Dat neemt niet weg dat je ook zelf een verantwoordelijkheid hebt. Om vrucht te dragen 

moet je eerst zaaien. Jij kunt er voor kiezen om te zaaien op de akker van het vlees. Door hoe je je 

gedraagt en met wie je omgaat, welke muziek je luistert en wat je leest. Of richt je jouw leven in zoals de 

Heere het van je vraagt. Vanuit je zelf kun je er niet voor zorgen dat je vruchten draagt, maar de Heere 

roept je wel op om te leven zoals Hij het van ons vraagt. In Galaten 5:24 staat Maar die van Christus zijn, 

hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Dit betekent dat wanneer je in de 

Heere Jezus gelooft, je zondige verlangens gaat kruisigen, je zorgt ervoor dat deze geen ruimte krijgen om 

te groeien.  Dan nog is het wel God die de wasdom geeft! De belangrijkste vrucht van de Geest is de 

liefde. Dit is de belangrijkste omdat het de bron is van waaruit de andere vruchten voortkomen. Liefde is 

makkelijk wanneer je iemand graag mag en wanneer je van iemand houdt. Maar deze liefde geldt ook 

voor de mensen die je ziet als jouw vijanden. Een christen zonder liefde is geen christen. Lees maar eens 

wat daarover staat in 1 Johannes 4 vers 20 en 21. Ook in de rest van de eerste brief van Johannes staat 

veel geschreven over de liefde. Een ander Bijbelgedeelte dat gaat over de liefde is 1 Korinthe 13: de liefde 

zoekt zichzelf niet (vers 5). Uit heel 1 Korinthe 13 blijkt dat de liefde positief gericht is en vanuit een 

positieve intentie komt. Dat betekent een ander helpen, ook als je jaloers bent op die persoon. Het 

betekent arme mensen steunen met bijvoorbeeld geld of andere middelen voor zover dat kan, ook als zij 

niet gelovig zijn. Echte liefde geeft. Dat staat beschreven in 1 Johannes 3 vers 16-18. Streef in Gods kracht 

naar deze liefde.  
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Wat is van invloed op een christelijke identiteit? 

In het eerste hoofdstuk staat een gedeelte over het vormen van jouw identiteit. Ook jouw christelijke 

identiteit wordt gevormd. Er zijn veel verschillende factoren die van invloed zijn op jouw (christelijke) 

identiteit. Er worden er een aantal genoemd. Ga bij jezelf maar eens na welke invloed dit aspect heeft op 

jouw leven. Brengt het je dichter bij God of verder bij Hem vandaan? De mensen met wie je omgaat, 

hebben een belangrijke invloed op jou. Vooral mensen die belangrijk voor je zijn of op wie je graag wilt 

lijken. Dit zijn de zogenaamde identificatiefiguren. Hierin lees je ook het woord identiteit. Vraag je eens 

af: ‘Waarom wil ik zo graag op iemand lijken? Waarom is hij of zij zo belangrijk voor mij?’ Iets anders wat 

je identiteit beïnvloedt, zijn de verschillende media. Denk aan tijdschriften, boeken en overige media. Hoe 

ga jij om met al deze vormen van media en hoe heeft dit invloed op jouw christen-zijn? Hoeveel lees je in 

de Bijbel of in andere christelijke lectuur en welke invloed merk je daarvan? Maakt het uit of je 

bijvoorbeeld een avond naar de jeugdvereniging bent geweest of dat je naar een feestje gaat? Allemaal 

dingen die van invloed kunnen zijn op jouw christelijke identiteit.  

 

Ten slotte: Het is jouw taak als christen om jouw christelijke identiteit uit te dragen in deze wereld. 

Moeilijk? Ja, het is een uitdaging. Maar zoals gezegd: het hoeft en kan niet in eigen kracht. In Filippenzen 

4 vers 13 staat: “Ik vermag alle dingen, door Christus die mij kracht geeft.”  Wanneer je de vrucht draagt 

van de Geest, ben jij een rots in de branding van dit leven.  
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Hoofdstuk 4 Verwerkingsvormen 
 

Introductieopdracht – Wat kenmerkt jou? 
Doel: in kaart brengen wat jongeren als kenmerkend voor hun identiteit zien 

 

1. Vraag de jongeren om tweetallen te vormen. Deel aan iedereen pen en papier uit. 

2. Vraag iedereen om op dat papier twee dingen op te schrijven: 

a. Drie dingen die je kenmerkend vindt voor jezelf 

b. Drie dingen die je kenmerkend vindt voor je buurman / buurvrouw 

3. Laat de jongeren uitwisselen wat ze over elkaar hebben opgeschreven en wat ze over zichzelf 

hebben opgeschreven. Wat zijn de verschillen? Is er dus een verschil in je identiteit zoals je die zelf 

ervaart en zoals je buurman / buurvrouw die ziet? 

 
 

Verwerkingsopdracht – Wat kenmerkt jou als christen? (passend bij introductieopdracht) 
Doel: nadenken over de kenmerken van een christelijke identiteit 

 

1. Deel de jongeren in groepjes in. Geef aan iedere groep een groot vel papier (A1-formaat), stiften, 

gekleurd papier en lijm.  

2. Vertel aan de jongeren dat het de bedoeling is dat iedere groep in kaart brengt wat de identiteit 

van een christen inhoudt: wat kenmerkt hem of haar? Vraag de jongeren daar ook Bijbelteksten 

bij te zoeken, zoals Hebr. 13:14 en 1 Kor. 1:25-31.  

3. Vraag van ieder groepje om een identiteitskaart van ‘de christen’ te maken, met daarop de 

belangrijkste kenmerken verwerkt. 

4. Laat de jongeren de identiteitskaarten aan elkaar presenteren. 

5. Bespreek samen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de kaarten van de 

verschillende groepjes. Vergelijk de inbreng ook met de eigenschappen die tijdens de 

introductieopdracht zijn genoemd. Zijn die eigenlijk kenmerkend voor een christen? Wat zegt dat 

over hoe we onszelf en anderen zien? 
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Verwerkingsopdracht - Bijbelstudie  
Doel: bestuderen wat de Bijbel vertelt over de christelijke identiteit   

 

Lees Efeze 4:1-16. Zorg ervoor dat de jongeren hierbij een BMU hebben (of een kopie van dit gedeelte in 

de BMU).  

1. Zijn er woorden of zinnen die je niet goed begrijpt in dit stukje? Probeer samen de betekenis 

hiervan te achterhalen. Gebruik hierbij ook de toelichting uit de BMU. 

2. Paulus heeft het over de roeping van een christen. Wat noemt hij in vers 2 en 3 als belangrijke 

eigenschappen? Benoem dit in je eigen woorden. 

3. a. Waarin zijn christenen één?  (vers 4-6) 

b. En waarin is er verschil tussen christenen en gemeenteleden onderling? (vers 7)   

4. Wie of wat is de reden voor de verschillen? (vers 8-11) 

5. Wat is het nut van verschillen in de gemeente? (vers 11-13) 

6. In vers 14-16 wordt een beeld gebruikt dat vergelijkbaar is met het beeld van de rots. “Opdat wij 

niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind 

der leer”. Wat wordt in deze verzen genoemd als de grond (basis, reden) voor deze vastheid? 

7. Vergelijk je antwoorden op de vragen hierboven met de gemeente van nu. Wat zegt dit gedeelte 

dan?  

a. Waarin zijn we als christenen / gemeenteleden één en delen we hetzelfde? En waarin zijn 

er verschillen? 

b. Wat is de waarde van de eenheid in de gemeente? 

c. Wat is de waarde van de verschillen in de gemeente? 

d. Wat betekent dit voor jouw rol in de gemeente? 

 

Creatieve verwerking 
1. Verdeel de jongeren in groepjes. 

2. Vraag ieder groepje om een creatieve verwerking van Psalm 139, bijvoorbeeld in de vorm van een 

lied, gedicht of poster.  

3. Laat de jongeren de eindproducten aan elkaar presenteren. Bespreek nog samen wat dit gedeelte 

zegt over je identiteit als christen. Wat zegt het je dat je wonderlijk door God gemaakt bent? (Hoe) 

is dat zichtbaar in je leven? 

 


