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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n
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LINZENMOES VOOR JAKOB
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‘Ha mam, wat bent u aan het koken? Het ruikt 
lekker!’ Al snuivend komt Jos de keuken in. ‘Ik vond 
een nieuw recept en ik ben het aan het uitproberen. 
Jullie mogen straks proeven’, reageert moeder. Jos 
staat bij het aanrecht. Op de kookplaat staat een 
grote pan. Daar ligt nog een verpakking. ‘Hé, linzen! 
Bent u linzensoep aan het maken?’ ‘Ja, goed gezien. 
Heb je er al trek in?’ ‘Maar mam, dat was toch de 
soep van Jakob en Ezau? Is dat wel goed om zulke 
soep te maken?’ Het blijft even stil. ‘Misschien juist 
wel,’ zegt moeder. ‘Om te zien hoe erg het was om 
Gods zegen te ruilen voor een bord soep.’
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Weet je 
het nog?

5

Schrijf het antwoord in de zin.  

1.		  Izak houdt het meest van 

2.		  Rebekka houdt het meest van  

3.		  Ezau gaat graag op 

4.		 Ezau is de                                                          en heeft daarom het eerstgeboorterecht 

5.		 Hij verkoopt dit aan Jakob voor een schotel  

6.		  Jakob moet van Rebekka zijn vader 

7.		 Rebekka maakt een                                                                      klaar  

8.		  Over de handen en hals van Jakob trekt ze

9.		  En hij trekt de                                                          van Ezau aan 

10.	 Izak is oud en  

11.	 Jakob krijgt de  

12.	 Daarom wil Ezau Jakob 

 

Uitkomst:  

Wat is de betekenis van dit woord? 

1

9

8

10

4

  

7 11

12 2

5

4 128 16 17 181 95 132 106 143 117 15

6

153

18

14

16 17

13

Zet nu de goede letters bij de cijfers hieronder
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‘Woordzoeker speciaal’  

In het vak hieronder zitten de woorden verborgen die je bij ‘Weet je het nog?’ hebt 
ingevuld. Alleen dit is geen gewone woordzoeker. De woorden zijn in stukjes en soms 
zelfs in letters gedeeld. Wel zitten de letters van een woord altijd aan elkaar vast. 
Maar soms moet je naar rechts of links, een andere keer juist naar beneden of naar 
boven. Let op: nooit schuin!  En: iedere letter mag je maar één keer gebruiken! 
Om je een beetje te helpen is één woord alvast gegeven. En ook het begin van een 
ander woord (beginnen bij de ↓).

Probeer eens of je alle (twaalf) twaalf woorden kunt vinden. 
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PRAATVRAGEN

7

Puzzel

Als je alle woorden hebt gevonden, blijven er nog wat letters over. Als je die achter 
elkaar zet, lees je

d e e r s t e m j a e e

m a a l r g e d e k o b

r j a t ij d b o o r e z

a p c l r e l k d t o e

m e h t e n e t z e u i

n o d d n v e i e r d s

e s n o n e d e g e z t

b l e d e l n g e i a e

e i z n e l e n n e u b

d n n i l n g e i r d e

1		a.	� Het was de gewoonte dat de oudste zoon de eerstgeboortezegen zou krijgen. 
				    Hoe gaat Ezau om met het eerstgeboorterecht? 

			 

		  b.	 Hoe wist Rebekka dat Jakob de eerstgeboortezegen zou krijgen?			 

		  c.	 Hoe ging Rebekka om met deze woorden van de Heere?

		  d.	 Wat had Rebekka anders kunnen doen?

2		a.	� Van Ezau staat dat hij een man van de jacht was. Dat was op zich niet verkeerd. 
				    Wat was dan het verkeerde van Ezau’s leven?

		  b. 	Het kan zelfs zijn dat we op Ezau lijken. Kun je uitleggen hoe?

3		a. 	Wat vind je ervan dat Jakob zijn vader bedroog om zo de zegen te krijgen?

		  b. 	Ezau huilt als hij merkt dat Jakob de grootste zegen heeft gekregen. 
				    Merk je bij Ezau berouw over de zonden?

4	a.	� In deze geschiedenis doet iedereen het verkeerd. Kun je de zonden van Izak, 
				    Rebekka, Ezau en Jakob noemen?

		  b.	 Wat is dan het grote wonder? Je kunt daar Genesis 28: 3 en 4 bij lezen.



>  �Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht, omdat hij de zegen van God 
niet belangrijk vindt. Hoe ga jij om met alles wat je van de Heere 
krijgt? 

>  �Mensen uit de Bijbel zijn zondig. De Heere wil je daarmee leren dat jij 
dat ook bent.  

>  �Voortrekken is niet leuk. Tegen welk gebod zondig je als je dat wel 
doet? 

>  �Eten is in dit verhaal voor Ezau en Izak erg belangrijk. In welke andere 
Bijbelverhalen doen mensen ook zonde rondom het eten en drinken? 

>  �Jakob en Rebekka liegen en bedriegen. Maar het ging hun toch om de 
zegen van God? ‘Een leugentje om bestwil’ kan dan toch wel? 

>  �Ruzie tussen familieleden doet de Heere 
verdriet. Hoe ga jij om met je broertje(s), 
zusje(s), vader of moeder? 

OM OVER NA TE DENKEN


