Bijbelrooster

Lezen over de kracht van Jezus’ bloed
Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist

Lezen is belangrijk. Lezen is verrijkend. Daarom lezen we in de
lijdenstijd over de kracht van Jezus’ bloed. Daar is kracht,
wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam. Het
Bijbelrooster begint met gedeelten uit het Oude Testament die
heenwijzen naar het bloed van het Lam, Jezus.

Je leest over Jezus’ bloed dat nodig is voor de verlossing van onze
zonden.

‘De Vader heeft het middel uitgedacht:
Alleen door bloed dat reinigt van de zonden
wordt in Gods recht behoudenis gevonden
en worden zondaars tot Hem weergebracht.’
Christien de Priester

17 maart Heenwijzend bloed
Lezen: Exodus 12:1-13
Zingen: Psalm 78:26

» Wat betekent heenwijzend bloed?
» Hoe vaak denk je aan dit Bijbelgedeelte?

18 maart Veilig achter het bloed
Lezen: Exodus 12:14-28
Zingen: Psalm 81:11

» Wanneer waren de Israélieten veilig?
» Wanneer ben jij veilig?

19 maart Reinigend bloed
Lezen: 1 Johannes 1
Zingen: Psalm 25:5
> Lezen over: reinigend bloed. Waarom?
20 maart Mijn bloed
Lezen: Lukas 22:14-23
Zingen: Psalm 130:2

» Wie sprak deze woorden (vers 20) en wanneer?
» Wanneer en waar hoor jij dezelfde woorden?

21 maart Lam van God
Lezen: Johannes 1:19-29
Zingen: Psalm 68:16

» Wie wees Johannes de Doper aan?
» Waarom is het nodig om Hem te kennen?
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Bijbelrooster

22 maart Dierbaar bloed
Lezen: 1 Petrus 1:13-25
Zingen: Psalm 116:1

» Wat lees je vandaag over dierbaar bloed?
» Wat betekent dat in jouw leven?

23 maart Luister, er is bloed
Lezen: Romeinen 3:21-31
Zingen: Psalm 25:6

» Wat maakt God in Zijn Woord bekend?
» Sta je open om naar Zijn Woord te luisteren?

24 maart Rechtvaardig door bloed
Lezen: Romeinen 5:1-11
Zingen: Psalm 32:6

» Wat betekent: rechtvaardig door Christus’ bloed? (vers 9)
» Zie jij hoe belangrijk dit is voor jou?

25 maart Verlossend bloed
Lezen: Efeze 1:1-10
Zingen: Psalm 32:4

» Wat krijgen de gelovigen door Christus’ bloed? (vers 7)
» Denk na over Zijn genade.

26 maart Christus’ offer
Lezen: Hebreeén 9:1-14
Zingen: Psalm 51:1

» Hoe staat het met jouw geweten? (consciéntie) (vers 14)
» Wat is er nodig om het schoon te maken?

27 maart Vrijmoedig door bloed
Lezen: Hebreeén 10:19-29
Zingen: Psalm 16:1

» Op welke manier heeft Jezus de weg geopend om weer
» vrijmoedig tot God te naderen? Hoe was het eerst?

28 maart Bloed van het kruis
Lezen: Kolossenzen 1:9-20
Zingen: Psalm 79:4
» Zeg met jouw eigen woorden de betekenis van: bloed van het kruis. (vers 20)
29 maart Bloed en water
(Goede Vrijdag)
Lezen: Johannes 19:31-37
Zingen: Psalm 69:1

» Welk teken was dit bloed en water uit Jezus’ zijde?
» Waarom is dit feit zo belangrijk?

30 maart Gekocht met bloed
Lezen: Openbaring 5:6-14
Zingen: Psalm 69:13

» Wie is het Lam, staande als geslacht?
> Hoe vér strekt Jezus’ bloed zich uit? (vers 9)
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