
Samen met je vrienden op vakantie 
 
Ga je graag met vrienden op vakantie of vind je het leuk om tijdens je vakantie nieuwe vrienden te maken? 
Dan is een Koers-vakantie echt iets voor jou. Na een drukke schoolperiode even bijkomen tijdens een 
welverdiende vakantie in binnen- of buitenland. Maar waarom een Koersvakantie? Omdat je tijdens dit 
kamp nieuwe vrienden maakt, geniet van gezellige en sportieve activiteiten, samen koken en afwassen, en 
serieuze gesprekken voeren, wellicht na de Bijbelstudies. Met elkaar maak je deze vakantie tot een 
onvergetelijke week. Kijk snel tussen het aanbod en kies het kamp dat bij jou past. 
 
Welke bestemmingen zijn er allemaal? 
15 tot 18 jaar 
 
Variatie 
Heb je een brede interesse en wil je van alles zien en meemaken? Dan is een ‘variatie’ vakantie echt wat 
voor jou. Een zeskamp en kanotocht, een lange strand- of boswandeling, samen shoppen en een spannend 
volleybaltoernooi. Voor elk wat wils.  
 
Zeilen 
Houd je van water? Vind je het leuk om te zeilen? Kies dan voor de zeilzwerftocht 
en geniet met elkaar van het water en de omgeving! 
 
Survival 
Je grenzen verleggen tijdens een survivalkamp. Samen met de groep ervaar je het echte teamgevoel. We 
werken met erkende instructeurs, veilige materialen en, waar nodig, word je gezekerd.  
 
Buitenland 
Ga jij graag de grens over? En ontdek je andere landen? Boek dan een reis naar Engeland, Duitsland, 
Frankrijk of Luxemburg. 
 
 
 


