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Misschien vraag je je wel eens af: ben ik goed genoeg? 
Als het spannend is of je overgaat op school. Als er kinderen gekozen 
worden bij een sportactiviteit. Je doet je best, maar… is het genoeg?
Koning Beltsazar kreeg een boodschap van de Heere. Geschreven op de 
muur van zijn paleis. De Heere zag zijn leven: een leven zonder God.  
De Heere zei: gewogen en te licht gevonden.

Als de Heere naar je leven kijkt, moet Hij ook zeggen: het is niet genoeg. 
Je leven is – net als koning Beltsazar – te licht voor God. Elke dag zijn er 
weer grote of kleine dingen die zonde zijn. Mensen kunnen niet leven 
zoals God dat wil. Maar de Heere heeft Zelf een manier bedacht om dat 
te veranderen. Zijn Zoon, de Heere Jezus, heeft genoeg gedaan. Hij deed 
alles wat nodig was om slechte mensen te bekeren. Als je in Hem gelooft, 
ben je goed genoeg voor God. Om Jezus’ wil.

Ben ik goed genoeg? 

32



4 5

1.	�Welk volk belegert de stad en hoe heet 
hun koning?

2. 	� Welke beloning krijgen de waarzeggers 
van de koning als ze de tekst kunnen  
uitleggen?

3.	�Over wie begint Daniël allereerst te 
spreken tegen Belsazar?

4.	�Wat betekenen de woorden Mené, mené, 
tekel upharsin?

5.	�Hoelang is Daniël de derde heerser in het 
koninkrijk van Belsazar geweest?

6.	�Wie is in ‘Gods weegschaal’ gelegd en niet 
te licht bevonden?

7.	�Welke vier woorden, die onvertaald in 
de Bijbel staan, sprak de Heere Jezus uit 
aan het kruis?

8.	Wat betekenen deze woorden?

Weet je het nog? 

Bron: H. van Dam, Bijbelse vertellingen voor kinderen
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Om over 
te praten

1.	�Lees Psalm 1. 
	 a. �Wie kan er in deze bijbelvertelling bedoeld worden met de man in vers 1?
	 b. Wat wordt er van deze man gezegd?
	 c. �Wie kunnen er in deze bijbelvertelling bedoeld worden met de goddelozen, 

de zondaren, de spotters in vers 1?
	 d. Wat is de waarschuwing voor jou in deze psalm?
	 e. Wat belooft de Heere in deze psalm? Lees vers 6.

2.	De koning was erg geschrokken om de tekens op de muur.
	 a. Wat zou de grootste nood moeten zijn in het leven van Belsazar?
	 b. �Wat kunnen wij leren van de waarschuwing ‘gewogen en te licht bevonden’?
	 c. �De Heere Jezus sprak aan het kruis met luide stem: Mijn God, Mijn God, 

waarom hebt Gij Mij verlaten? Welke heerlijke boodschap ligt er in deze 
vier woorden?
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Schrijf de letters boven de cijfers. Als je klaar bent,
 lees je een tekst uit Psalm
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