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Het is stil in de klas. De juf vertelt het bijbelverhaal.
Lisa luistert goed. De juf vertelt over de vraag van Petrus:
“Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven?” Het wordt nog
stiller in de klas als de juf vertelt wat de Heere Jezus toen zei.
Zeventig maal zeven maal. Steeds weer opnieuw.

Dan vindt Lisa wel heel moeilijk. Annet doet vaak vervelend
tegen haar. En steeds weer komt ze het goed maken.
Eigenlijk had ze zich al voorgenomen om tegen Annet te zeg-
gen: “Je hoeft nu geen ‘sorry’ meer te zeggen, je plaagt toch
steeds weer!” Moet ze haar dan elke keer weer vergeven?
Dat is moeilijk. Maar ze zal het proberen!
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1' Hoeveel geld moest de knecht aan de koning terugbetalen?

Z- Wat vroeg de knecht aan de koning?

5- Wat zei de koning tegen de knecht?

"f- Wat deed de knecht bij de andere man?

5. wat vroeg de andere man?

6- Wat deden de andere knechten van de koning?

7 Hoe vond de koning dat?




Uit: H. van Dam, Bijbelse vertellingen voor
jonge kinderen (Den Hertog Houten)

Wat betekent deze gelijkenis voor ons?

Moet je altijd vergeven als iemand iets lelijks tegen je doet?

Kan je een voorbeeld geven van een keer dat je vergeven erg moeilijk vond?
En waarom vond je dat zo moeilijk?

Je kent het verhaal van Jozef, die door zijn broers in de put werd gegooid en
werd verkocht. Zoek het eens op in je Bijbel. Het staat in Genesis 50: 15-21.
In dit bijbelgedeelte gaat het ook over vergeving. Hoe komt het dat Jozef
zijn broers kon vergeven?
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treep de woorden die onder de puzzel staan, door.
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BETALEN
KNECHT
PENNINGEN
TALENTEN



