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Hoeveel keer  
vergeven?



Het is stil in de klas. De juf vertelt het b  ijbelverhaal.  
Lisa luistert goed. De juf vertelt over de vraag van Petrus: 
“Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven?” Het wordt nog 
stiller in de klas als de juf vertelt wat de Heere Jezus toen 
zei. Zeventig maal zeven maal. Steeds weer opnieuw.  
Dan vindt Lisa wel heel moeilijk. Annet doet vaak vervelend 
tegen haar. En steeds weer komt ze het goed maken.  
Eigenlijk had ze zich al voorgenomen om tegen Annet te 
zeggen: “Je hoeft nu geen ‘sorry’ meer te zeggen, je plaagt 
toch steeds weer!” Moet ze haar dan elke keer weer verge-
ven? Dat is moeilijk. Maar ze zal het proberen!

Zeventig maal zeven maal.
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4 5

1.	�Petrus vroeg aan de Heere Jezus hoe vaak hij zijn broeder moest vergeven. 
Zeven keer? Welk antwoord gaf de Heere Jezus en wat bedoelde Hij daarmee?

2. �De koning wilde de 10.000 talenten terughebben. De knecht kon dat niet 
betalen. Weet je nog wat hij toen tegen de koning zei?

3. �De knecht beloofde de koning dat hij alles zou betalen. 
Wat deed de koning toen?

4. �Hoeveel penningen moest de man aan 
de knecht betalen?

5. Wat zei de knecht tegen de man?

6. �Wie vertelden de koning wat de knecht 
had gedaan?

7. �Wat zei de koning toen hij hoorde hoe de 
knecht die andere man had behandeld?

Weet je het nog? 
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Om over 
te praten
1. Wat is de betekenis van deze gelijkenis voor ons?

2. ��Lees nog eens het verhaal van Lisa op de voorkant van dit boekje. 
	 a. Waarom is vergeven zo moeilijk? 
	 b. Kunnen mensen eigenlijk wel iemand vergeven?

3. �Lees uit de Catechismus zondag 51, vraag en antwoord 126.
	� a. �In het eerste stukje wordt gebeden of de Heere om des bloeds van  

Christus wil de zonden niet wil toerekenen. Probeer eens uit te leggen  
wat dat betekent.

	 b. �In het tweede stukje staat: “dat ons ganse voornemen is, onzen naaste  
van harte te vergeven.” Wat wordt bedoeld met ‘ons ganse voornemen’?

	 c. Ben jij vergevingsgezind?

4. Lees Lukas 23: 34.
	 a. Wat bidt de Heere Jezus in deze tekst?
	 b. Wat kunnen we van dit gebed leren?
	 c. Wat heeft dit gebed met de gelijkenis die vandaag verteld is, te maken?
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Uit: H. van Dam, Bijbelse vertellingen voor  
jonge kinderen (Den Hertog Houten)



	� Hieronder staan tien woorden die met het verhaal te maken hebben.  
Alleen zijn de letters door elkaar geraakt! Maak jij de woorden weer goed? 

Begin steeds met de onderstreepte letters en schrijf de woorden in de vakjes van 
de puzzel. Als je het goed hebt gedaan, vormen de letters uit de genummerde  
vakjes nóg een woord. Schrijf dit woord in de vakjes onderaan de puzzel.

HAARTRIBGM
3 9

 REOWUB
5

TEABLEN
8

NEJKLEIGIS
4

NEHTKC

IOGNKN
7

NGENNEIPN
2

CULHDS

NEANETTL

GEVRENEV
1 6

Oplossing:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Puzzel


