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Van de reddetie

De weken voor Kerst worden de Adventsweken
genoemd. Het woord ‘advent’ komt van het
Latijnse ‘adventus’. Dit betekent: komst, er aan ko-
men. In de Adventsweken zien christenen uit naar
het Kerstfeest, wanneer de geboorte van de Heere
Jezus wordt herdacht. God zond Zijn Zoon naar de
aarde om voor zondaren de weg naar Hem weer
te openen.

Maar als het goed is, is Advent ook vooruitzien.
Niet alleen naar het Kerstfeest, maar ook naar

de tweede komst van de Heere Jezus. Hij zal nog
een keer komen. Dat heeft Hij gezegd: En alsdan
zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de
wolken met grote kracht en heerlijkheid (Markus
13:26).

‘Hij komt’ is het onderwerp van dit kerstprogram-
ma. Wat zeggen deze woorden ons? Het kan zijn
dat ze ons blijdschap geven, maar het kan ook zijn
dat we er liever niet aan denken. We mogen dit
Kerstfeest met de kinderen vieren, juist omdat de
Heere ons nog nodigt. Want God heeft Zijn Zoon
niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld
veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem
zou behouden worden (Johannes 3:17).

Een gezegend Kerstfeest toegewenst.

Gertrude de Regt

Zingen

Psalm 98:1,2en4
Psalm 22: 16

Psalm 106: 1

Psalm 62: 8

Psalm 18: 12,13en14
Lofzang

van Maria: 1,3ens
Lofzang van
Zacharias : 1,2,4en5

Lezen
Lukas 2:1-20

Kerntekst
Want hij komt, om de aarde te richten in gerechtigheid, en de
volken in alle rechtmatigheid (Psalm 98:9)

U Vertelschets

“Komt hij al, mam?” “Wacht maar rustig af, jongen. Hij zal zo
wel komen.”

De kinderen worden onrustig. Een meisje trekt haar moeder
mee.“Gaan we?” “Nee, eerst moet de priester nog naar buiten
komen. We kunnen niet weg als we de zegen van de Heere
niet hebben gekregen.”

In de voorhof van de tempel staan mensen te wachten. Ze
vragen zich af waar Zacharias blijft. Ze begrijpen het niet. Hij
is al zo lang binnen. Zou er iets gebeurd zijn?

Als de oude Zacharias eindelijk naar buiten komt, kijken alle
mensen naar hem. Nu zal hij de zegen uitspreken. Maar... het
blijft stil. Zacharias zegt niets. Hij kijkt de mensen aan.lemand
zegt: “De priester kan niet meer praten.” Dan wenkt Zacharias
naar de mensen dat ze maar naar huis moeten gaan. Een
ander zegt: “Hij heeft zeker een visioen gezien.”

De één na de ander gaat naar huis, druk pratend over wat

er gebeurd kan zijn. Anderen kijken Zacharias na. “Er moet
beslist iets bijzonders zijn gebeurd,” zeggen ze.

Maar niemand weet het.
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In het hart van Zacharias is verwondering. Niemand weet dat hij een engel heeft ge-
zien in de tempel. Nee, het was geen visioen. Het was echt! Ineens stond er een engel
stond rechts naast het reukofferaltaar. Zacharias heeft hem gezien. Het was Gabriél,

de boodschapper van God!

De wonderlijke boodschap klinkt nog na in de oren van Zacharias: Vrees niet Zacharias.

Uw gebed is verhoord. Elizabeth, uw vrouw zal een zoon baren.

De engel heeft gezegd wat een bijzondere zoon het zal zijn:

Hij zal groot zijn voor de Heere;

hij zal met de Heilige Geest vervuld worden.

En Hij zal veel van de kinderen van Israél bekeren tot de Heere, hun God.

‘Johannes’ moet hij heten. Dat heeft de engel ook gezegd.

Is Johannes dan de Messias, die komen zou? Nee, dat niet. De Messias komt nog.
Johannes moet plaats voor Hem maken, vertellen dat Hij komt. Johannes zal lijken
op Elia, en zijn boodschap zal zijn: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen. Hij komt, de Messias komt!

Zacharias komt thuis bij Elizabeth. Ze ziet aan zijn gezicht dat er iets is gebeurd. Maar
hij kan niets vertellen van zijn blijdschap. Dat komt door het teken, dat hij gevraagd
heeft van de engel. Omdat hij maar niet kon geloven dat hij een zoon zou krijgen. Hij
zal niet kunnen spreken tot de dag waarop Johannes geboren zal worden.

Elizabeth is blij als Zacharias alles over het wonder opschrijft. Ze heeft er veel verdriet
van gehad, dat ze geen kinderen heeft gekregen. En nu zegent God haar toch nog!
Elizabeth verwacht een kind.

Op een dag krijgt Elizabeth bezoek. Het is haar nicht Maria. Blij begroeten de vrouwen
elkaar. Opeens voelt Elizabeth het kind bewegen in haar buik. En dan weet ze het:
Maria is ook zwanger. Zij is de moeder van de Messias. Hij komt!

Elizabeth wordt vervuld met de Heilige Geest. Ze roept: “Je bent gezegend onder de
vrouwen, Maria, en het Kind in je buik is ook gezegend. Wat een groot wonder dat de
moeder van mijn Heere naar mij toe komt! Toen ik je stem hoorde, sprong het kind in
mijn buik op van vreugde.”

Elizabeth wist niet dat de engel Gabriél bij Maria was geweest. Ze wist niet dat hij
haar verteld had dat zij een Zoon zou krijgen en dat zij de moeder zou worden van
Jezus, de Zaligmaker. Maar nu Elizabeth Maria ziet, weet ze alles. Dat is het werk van
de Heilige Geest. God de Heilige Geest spreekt door haar. Als God Zijn eigen Woord
spreekt, hebben mensen hun woorden niet meer nodig.

Dan spreekt de Heilige Geest ook door Maria: “Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn
geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. Omdat hij de nederheid van Zijn dienst-
maagd heeft aangezien. Hij heeft grote dingen voor mij gedaan. Zijn Naam is heilig.”
Wat zijn Maria en Elizabeth blij. Nu zal de Heere doen wat Hij eeuwen geleden be-
loofd heeft: de Zaligmaker komt!

Drie maanden later krijgt Elizabeth een kind. Op de achtste dag na de geboorte krijgt het
kind zijn naam.‘Johannes’ heet hij. De familie begrijpt er niets van. Dit kind moet toch
Zacharias heten, net als zijn vader? Maar Zacharias schrijft de naam van zijn zoon voor hen
op:Johannes, de genade van God. En dan kan Zacharias weer spreken. Na negen maanden
wordt zijn tong losgemaakt. Hij mag net als Maria en Elizabeth Gods woorden spreken. Hij
wordt vervuld met de Heilige Geest: Geloofd zij de God van Israél, want Hij heeft aan Zijn
volk gedacht en Hij heeft Zijn volk verlost. De Heere denkt aan zijn beloften aan Abraham
en aan David. Nu worden deze beloften vervuld. De Zaligmaker komt!

Zacharias jubelt het uit. Hij spreekt hier niet over zijn eigen zoon, maar over de Heere
Jezus. Pas aan het eind van zijn lofzang spreekt hij tot zijn zoon: Johannes, je zult een
profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Jij zal, als dienaar van de Heilige Geest,
voor het aangezicht van de Heere, de weg bereiden.

Want de Heilige Geest maakt plaats voor de Zaligmaker. Hij gebruikt jouw prediking, zo-
dat mensen de Heere leren kennen, zodat zij bereid zullen zijn als de Zaligmaker komt.

Wat is de Heere goed voor Zacharias en Elizabeth. Wat een blijdschap heeft hij in hun
leven gebracht. Ze zagen zo uit naar de komst van de Zaligmaker. Nu weten ze zeker
dat Hij snel komt!

Word jij er niet blij van, als je hoort hoe de Naam van God wordt geloofd? Is je hart
niet vol blijdschap als de Heere Jezus laat zien dat Hij gekomen is om zondaren zalig
te maken? Ben je niet verwonderd als je hoort dat die Zaligmaker toch is gekomen,
terwijl het volk Israél eeuwenlang de afgoden heeft gediend? Word je er niet stil van
als je ziet dat de Heere altijd doet wat hij belooft? Dat Hij nu nog steeds met Zijn
Woord tot jou spreekt,ondanks jouw zonden?

De Zaligmaker komt!

In het donkere stadje Bethlehem gebeurt het. De Zaligmaker wordt geboren! Maria
krijgt een kind. Hij ziet er uit als een gewone baby. Klein, lief en hulpeloos.

Hulpeloos? Ja, Jezus de Zaligmaker wordt vrijwillig een mensenkind. Een kleine hulpe-
loze baby, gewikkeld in doeken. Hij komt in een zondige wereld, in de duisternis, in een
stal. Maar Hij brengt het Licht. Ja, Hij is het Licht!

Hulpeloos? Nee, toch ook niet. Zijn naam is: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der
Eeuwigheid, Vredevorst. De heerschappij is op zijn schouder.

Hulpeloos? Nee, Zijn machtige arm, beschermt de viomen en redt hun zielen van de dood!
Jozef en Maria konden geen plaats vinden om hun kind geboren te laten worden. Er was
geen plaats in de herberg. Ze kwamen in een stal terecht. Kwam dat door het bevel van
keizer Augustus? Waren ze daarom in Bethlehem? Nee, ze waren daar omdat de Zalig-
maker geboren zou worden. Hij zou geboren worden in de stad Davids, in Bethlehem.
Jezus ligt in een kribbe. In het hart van Jozef en Maria is blijdschap en verwondering,

Midden in die nacht gaat de hemel open. De meeste mensen merken het niet. Zij

slapen. Zij verwachten de Zaligmaker nog niet.
De herders zien het wel. Zij zijn in het veld, bij de schapen. Een fel licht is om hen heen.
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Het is een goddelijke glans. Ze zien een engel! De herders schrikken. Maar dan spreekt

de engel: Vreest niet, want, ziet, ik verkondiq u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids.
De herders weten niet hoe snel ze naar Bethlehem moeten gaan. In de kribbe, heeft de
engel gezegd, daar kunnen ze het Kind vinden. Ere zij God, in de hoogste hemelen zongen
de engelen. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen klinkt het nog na in hun oren.

Wat is het nu weer donker op de weg naar Bethlehem. De engelen zijn weer terug-
gegaan naar de hemel, naar de plaats van het Licht. Maar: het Licht is nu ook op de
aarde, want de Zaligmaker is gekomen!

Wat een gelukkige nacht is dat geweest voor Jozef en Maria. Wat een gelukkige nacht
is dat geweest voor de herders. Samen hebben ze God verheerlijkt en grootgemaakt.
Wat een gelukkige nacht is dat voor alle mensen die de Heere Jezus als hun Zaligma-
ker hebben leren kennen. Ben jij ook gelukkig? Is Hij ook jouw Zaligmaker?

Eens kwam de Heere Jezus in de nacht. Hij werd geboren in een beestenstal. Dat was
een gelukkige nacht. Later werd Hij verraden in de nacht. De Heere Jezus werd door
Zijn Vader verlaten in de donkerste nacht van Zijn leven. Maar toen het Licht weer
doorbrak, heeft Hij de zonde en de dood overwonnen.

De Heere Jezus komt! Hij zal nog één keer komen. Op de laatste dag van de wereld.
Wat zal dat een gelukkige dag zijn!

Dan komt Hij als een machtige Koning op de wolken. Dan zal Hij alle mensen verza-
melen die Hem hebben leren kennen als hun Zaligmaker. Voor hen kwam Hij eens
naar de aarde. Voor hen stierf Hij aan het kruis.

Alle graven zullen geopend worden, de zee zal haar doden weer teruggeven. Alle vol-
ken zullen hem zien! Dan zal blijken hoe machtig God is, want alle knieén zullen zich
voor Hem buigen. Ook de knie€n van mensen die niet in Hem hebben geloofd. Ook de
knie€n van koningen en presidenten, ook jouw knieén zullen zich buigen...

Zal het voor jou ook een gelukkige dag zijn, die laatste dag? Zal je hem vol verwondering
aanbidden, omdat Hij jou heeft zalig gemaakt van je zonden? Of zal deze dag de ver-
schrikkelijkste dag zijn van je leven, omdat je de Heere nooit hebt willen dienen. Als dat
zois, zal de Heere je veroordelen als een vijand: Doch deze mijn vijanden, die niet hebben
gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood.

Want de Heere komt om al Zijn kinderen tot zich te nemen, maar ook om allen die
Hem niet hebben willen dienen te oordelen.

De Heere Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Bid Hem om vergeving. Prijs
en loof Hem als de Koning der Koningen. Hij wil je zalig maken. Hij kent je hart, je zon-
den, je vragen, je verdriet, je blijdschap. Hij is er altijd, ook als je Hem niet opmerkt. Hij
is overal, ook als je Hem niet ziet. Zijn naam is Immanuél: God met ons. Zijn naam is
Jezus: Zaligmaker. Wacht niet tot morgen. Bekeer je, want het Koninkrijk der hemelen
is nabij gekomen!

Wanneer Hij komt, weet niemand, maar wees bereid om Hem te ontmoeten. Hij komt!

Achtergrondinformatie

Vrees

Steeds lezen we in de Bijbel dat de schrik
de mensen overvalt als hun een engel
verschijnt. Als engelen verschijnen,
nemen zij een zichtbare, menselijke
gedaante aan. Die gedaante heeft zoveel
hemelse glans, dat zij ook rechtvaardige
mensen schrik inboezemt. De oorzaak
van onze vrees is onze zondigheid. We be-
grijpen allemaal dat we niet straffeloos
kunnen zondigen. Daarom is het eerste
wat de verschijnende engel meestal zegt:
“Vrees niet.” We hebben niets van God

te vrezen als we hem liefhebben, dienen
en steeds vergeving voor onze zonden
zoeken in het bloed van de Heere Jezus.

Engelen

Twee engelen worden met name ge-
noemd in de Bijbel: Gabriél en Michaél.
Gabriél verschijnt viermaal: tweemaal
aan Daniél en eenmaal aan Zacharias en
aan Maria.

Jezus

Jezus betekent ‘Zaligmaker’. Het is de
Griekse weergave van het Hebreeuwse
‘Josua’.

Programmasuggesties

Vergeving van de zonden

Het voornaamste van de prediking van het
Evangelie is dat God, in Zijn onmetelijke
liefde, zondaren zalig maakt. De vergeving
van zonden gaat van Hem uit. De Heere Je-
zus kwam vanuit Gods Vaderhart, naar ons
verloren bestaan. Door Zijn sterven en op-
standing is er vergeving van zonden. In die
zekerheid van de vergeving van de zonden
bestaat de zaligheid: om Zijn volk kennis
van de zaligheid te geven in vergeving van
hun zonden (Lukas 1: 77).

De spoedige wederkomst

Driemaal verzekert de Heere Jezus aan
het einde van het Bijbelboek Openbaring
Zijn gemeente op aarde dat Hij spoedig
zal wederkomen: Zie, Ik kom haastelijk.
De kinderen van God, die door de Geest
geleid worden, roepen door de Geest om
Christus’ komst: Kom! Korter en krachtiger
kan het niet uitgedrukt worden. leder die het
hoort, wordt opgeroepen mee te bidden om
Zijn komst, want Zijn komst is het alleen die
ons heil volmaakt.

“Daarom verwachten wij die grote dag
met een groot verlangen, om ten volle

te genieten de beloften van God in Jezus
Christus, onze Heere” (NGB artikel 27).

In deze kerstschets zijn vooral de geschiedenissen uit Lukas 1en 2 (tot en met vers 20) als
uitgangspunt genomen. Het thema is de komst en de wederkomst van de Heere Jezus.
Als het kerstprogramma wordt gebruikt, kunnen de psalmen vervallen die worden

genoemd boven de schets.

Hoewel het kerstprogramma op zich al voldoende stof biedt voor het houden van een
kerstavond, kan naast de kerstvertelling nog een vrije vertelling in het programma
worden opgenomen. Bij de Jeugdbond zijn verschillende kerstverhalen verkrijgbaar

voor gebruik op de verenigingsavond.
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