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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

SAMUËL

10

'Kinderen 
in de 

Bijbel'

+



Als je op straat iemand je naam hoort roepen, hoor 
je vaak al van een afstand wie het is. Je broer of 
zus, je beste vriend of vriendin… Je herkent hen 
gelijk aan hun stem.
Samuël hoorde ’s nachts een stem in de tabernakel. 
Het was iemand die zijn naam riep. Samuël kende 
die stem niet, want hij had hem nog nooit gehoord. 
Daarom dacht hij dat het Eli was die hem riep. Wie 
zou hem anders roepen, midden in de nacht? Maar 
het was Eli niet… het was de Heere Zelf!
Al hoor jij de Heere niet door een hoorbare stem 
uit de hemel, Hij spreekt wel tot jou. Soms noemt 
Hij zelfs je naam. Daar gaan we nu over nadenken 
en praten.

32



54

STIL...

MEER DAN 10.000 WOORDEN…

Wist je dat je gemiddeld meer dan 10.000 woorden per dag hoort? Al die woorden 
kun je natuurlijk niet letterlijk onthouden. Maar de belangrijkste onthoud je wel. 
Eén van de belangrijkste dingen die je hoort, is Gods Woord.

a. Kun je nog vertellen wat je vandaag uit de Bijbel hebt gehoord of gelezen?

b. Wat was er belangrijk voor jou om te onthouden?

 

a.  Als je ‘stille tijd’ hebt, lees je uit de Bijbel en bid je tot God. 
Wanneer heb jij stille tijd?

b.  Vind je het moeilijk om elke dag stille tijd te hebben? 
 Hoe komt dat?

c.  Vertel eens aan elkaar wat je doet als je stille tijd hebt. 
 Wat lees je, waarvoor bid je…?

Toen de Heere tot Samuel sprak, was het stil. Het 

was nacht. Daardoor hoorde Samuel Gods stem goed.
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De Heere riep Samuel bij zijn naam, in de tabernakel. Hij heeft jou ook wel eens bij je 
naam genoemd. Dat was toen je werd gedoopt. Je bent gedoopt met water. Weet je wat 
dat water betekent

Samuel en jij

a. Wat spreekt jou het meeste aan in de geschiedenis van Samuël?

b. Wat zou je van hem willen leren?

WEETJES

> Samuël kwam uit de stam van Levi.

> Hij werd naar de tabernakel gebracht toen hij ongeveer drie jaar was.

>  Samuël was een Leviet. Dat betekent dat hij waarschijnlijk niet in het heilige deel 
van de tabernakel mocht komen. Er waren kamertjes bij de tabernakel waar Samuël 
sliep.

>  Elke Leviet moest tussen zijn 25e en 50e jaar in de tabernakel werken. 
 Maar Samuël zou het dus al doen vanaf de tijd dat hij nog heel klein was.

>  De tabernakel waar Samuël heen gebracht werd, is waarschijnlijk niet meer 
dezelfde tent die tijdens de reis door de woestijn is gemaakt. In de loop van de 
eeuwen zullen er onderdelen zijn vernieuwd.

De tabernakel in 

de woestijn

DE HEER ROEPT JE



WOORDZOEKER

L S H A N N A F A R T S

I I U P N E P A L S D I

N L E K A N R E B A T K

F O L S S H V E N T A E

O F U R A I C K F N R A

H O I E E H O S D F N N

S H S T A F E E D A O H

A R T S F A L N K O O R

M O E E S A G L I O O O

U O R I A K E E R P S B

E V E R B A A S D D S S

L R N P T E M T H C A N

BOODSCHAP

DANKOFFER

ELKANA

HANNA 

HOFNI 

HOOR 

KANDELAAR

LEVIET 

LUISTEREN

NACHT 

OFFEREN

PINEHAS 

PRIESTERS

REIS

SAMUEL

SILO 

SLAPEN 

SPREEK

STRAF

TABERNAKEL

VERBAASD 

VOORHOF

Schrijf hieronder alle letters op die overblijven. 

Wat lees je?


