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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

PAULUS EN DE STADHOUDER
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Luke zit in de kerk. Hoor, wat zegt de dominee daar 
nu? ‘Als je nat wilt worden, dan moet je in de regen 
gaan lopen…
En als je bekeerd wilt worden… wat moet je dan 
doen? Dan moet je in de kerk komen en goed 
luisteren naar wat de Heere daar door Zijn Woord 
tegen je zegt. Want door Zijn Woord bekeert de 
Heere mensen. Zul je daarom ook niet vergeten om 
in je Bijbeltje te lezen? Want dat is Gods Woord. Dat 
Woord wil de Heere door Zijn Heilige Geest in je hart 
brengen.’  

Dat Woord mochten Paulus en Barnabas ook preken 
op het eiland Cyprus. En de Heere zegende het. 
Sergius Paulus, de stadhouder van Cyprus, geloofde 
het Woord van de Heere.   
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Bij wie 
hoort het? 

Opdracht voor kinderen die nog niet kunnen lezen

Ook vandaag probeert de duivel het Woord van de Heere bij ons vandaan  
te houden. 

Hoe probeert hij dat bij jou? Bijvoorbeeld als je in de kerk zit en naar de preek 
luistert, of als op school de juf of meester uit de Bijbel vertelt of bidt, of als thuis  
uit de Bijbel wordt gelezen, of als je zelf uit je Bijbeltje leest.

Je mag proberen om het in de vakjes hieronder te tekenen. 

Hieronder lees je in de rondjes de mensen over wie het verhaal ging. 
Kies (vijf) verschillende kleuren uit en geef elke persoon een andere 
kleur. Lees nu wat in het eerste vakje staat. Bij wie hoort dat? Geef 
het dezelfde kleur als het vakje waarin die naam staat. Doe dat met 
alle zinnen.

Paulus
Johannes 
Markus

Barnabas
Sergius
Paulus

Barjézus

Wilde graag 
het Woord 

van de 
Heere horen

Werd blind

Geroepen om 
het Woord 
onder de 

heidenen te 
preken

Was aan 
het hof van 

Sergius
Paulus

Zocht Saulus 
op en bracht 

hem in 
Antiochië

Stadhouder   
   in Pafos

Door de 
Heere Zelf 
geroepen  

Geloofde het 
Woord van 
de Heere  

Meegegaan 
als helper

Kwam van 
het eiland 

Cyprus

Wederstaat 
de duivel

Een 
verstandig 

man

Neef 
van

 Barnabas

 
Tovenaar 

Samen 
met Saulus 

uitgezonden



PUZZEL

1. De mensen in Antiochië die de Heere hadden leren kennen, wilden graag dat ook 
anderen van Hem zouden horen. Alleen, ze wisten niet wat de wil van de Heere was. 
Toen hebben ze erom gebeden. En de Heere gaf antwoord. 

 a. Wat kun jij daarvan leren? 

 b.  Hoe kunnen wij vandaag bidden om de komst van Gods Koninkrijk? 
   (Lees ook HC Zondag 48 vr. en antw. 123). 

2. a. Bid jij wel eens voor de zending? Wat vraag je dan?

   b. Zou jij zelf zendingswerker willen worden? Waarom wel/niet? 

3.  Barnabas en Paulus begonnen met preken aan de mensen op het eiland waar 
Barnabas vandaan kwam en die hij dus goed kende. 
Lees de stelling. Wat vind jij? Waarom? 

BEANTWOORD DE VRAGEN

Volg de pijlen. Wat lees je? 
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Ik vind het niet moeilijk om 

met mensen die ik goed ken 

over de Heere te praten.  



Paulus en Barnabas op zendingsreis


