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Onverhinderd… gaat het Evangelie voort, schrijft 
Lukas aan het eind van het boek Handelingen. 
Maar is dat wel zo? Wordt het Evangelie dan niet 
gehinderd? Wat betekent het woordje ‘onverhin-
derd’ eigenlijk? Nee, dat betekent niet dat er geen 
tegenstand tegen het Evangelie is en dat de duivel er 
niet alles aan zal proberen te doen om te voorkomen 
dat het Evangelie gepreekt wordt en het vruchten zal 
dragen. Maar het betekent wel, dat het hem niet zal 
lukken, wat hij ook probeert! Het werk van de Heere 
gaat door, wat er ook tegenop komt. En dat is heel 
veel… Dat zien we in het leven van Paulus, toen hij 
het Woord van de Heere aan de heidenen ging bren-
gen. Dat zien we vandaag, in landen waar vervolging 
is. Maar dat zien we ook in ons eigen leven… Want 
de duivel zal er alles aan doen om er maar voor te 
zorgen dat het Woord van de Heere niet in ons hart 
komt en we de Heere lief gaan hebben. En toch… 
Het Woord gaat voort, wat er ook gebeurt!
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Goed of fout?
Hieronder staan zinnen. Sommige zinnen zijn goed, andere zinnen 
zijn fout. Lees de zin. Kies uit: ‘waar’ of ‘niet waar’. Zet dan een rondje 
in die kolom.

OMCIRKEL

Waar Niet waar
1. Barnabas en Saulus werden uitgezonden 

vanuit Antiochië.
worden zijn

2. Johannes Markus ging ook met hen mee. gezonden geroepen

3. Hij was de zoon van Barnabas. wel niet

4. Zij gingen naar het eiland Cyprus. Daar kwam 
Saulus vandaan.

wij zij

5. In Salamis brachten ze het Woord van de 
Heere eerst aan de Joden.

indien als

6. Daarna kwamen ze in Pafos. prediken evangeliseren

7. Daar woonde de tovenaar Barjézus. Hij was 
bij de keizer Sergius Paulus.

wij zij

8. Hij probeerde Sergius Paulus van het geloof 
af te houden. 

zullen kunnen

9. Maar Saulus bestrafte deze tovenaar. Hij 
werd voor altijd blind.

wat hoe

10. Sergius Paulus geloofde het Woord van de 
Heere.

En Maar

Als je klaar bent, lees je van 
beneden naar boven 

een zin.

Vragen bij de uitkomst van deze puzzel.

1.   Lees de uitkomst van de puzzel nog eens en probeer eens met je eigen 
woorden te zeggen wat hier staat. 

2.  Wat betekent het als je ‘gezonden’ wordt?
3.    Waarom is het zo belangrijk dat mensen weten dat ze door de Heere Zelf 

gezonden zijn? 
4.  Wie heeft de Heere Jezus, toen Hij nog op aarde 
 was, eerst Zelf gezonden?
5. Wat moesten zij gaan doen?



PUZZEL

BEANTWOORD DE VRAGEN

A 2 D10 A  5 E  2 D  3 C13 E11

C 7 B  9 C14 B  7 B15 A  3 D  8

E 6 D12 E  4 C  5 A12 D  5 C  4

B16 A  6 A17 B13 A  8 C17 B11

E15 B  1 C  9 D17 C11 E  1 D  6

C 2 E13 D14 A10 D15 B  4 B  3

E16 D  1 B  6 E  7 E  9 A15 A13
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Zenden

Hand. 2:37 en 38
En als zij dit hoorden, werden zij 

verslagen in het hart, en zeiden tot 

Petrus en de andere apostelen: Wat 

zullen wij doen, mannen broeders?

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, 

en een iegelijk van u worde gedoopt 

in den Naam van Jezus Christus tot 

vergeving der zonde; en gij zult de 

gave des Heiligen Geestes ontvangen.     

1.  Lees het volgende stukje uit de 
Dordtse Leerregels. Daar gaat het ook 
over ‘zenden’.

a.    Ook vandaag zendt de Heere nog   
 mensen. Wie dan? 

b.    Waarom doet Hij dat? 
c.    Wat betekent het dat de Heere 

nog steeds mensen zendt? En wat 
betekent dat voor jou?

2.  Sergius Paulus was verslagen over het 
Woord van de Heere.  

 Lees Hand. 2 : 37 en 38. 
a.   Ook de mensen op de Pinksterdag 

waren verslagen. Waardoor?
b.  Wat vroegen ze?  
c.  Op Wie wees Petrus hen?
d.   Ook Sergius Paulus was verslagen…  

Wat betekent het woord ‘verslagen’?

3. Elymas ‘wederstond hen’. 
a.  Wat betekent dat?
b.  Kunnen wij dat ook?
c.  Hoe dan? 
d.  Hoe zorgen wij er zelf voor dat anderen worden gehinderd?

4.  Wat vind jij? Waarom?  
(Lees ook H.C. Zondag 48, vraag 

 en antwoord 123)

DL, hfdst. 1, art. III,En opdat de mensen tot het geloof 
worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij, en wanneer Hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. Want 

hoe zullen zij in Hem geloven, van 
Welken zij niet gehoord hebben? En 
hoe zullen zij horen, zonder die hun 
predikt? En hoe zullen zij prediken, 
indien zij niet gezonden worden? (Romeinen 10 : 14 en 15).

Ik wil later ook graag 
in Gods Koninkrijk 

gaan werken…
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A A T O L E N S G D E E L O S O T F
B D A E H D I J H V O E U R D S L E
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D E E O E V E N R G D E E S L E C E
E R D H E I S H E E D E W R A E N S

Ben je klaar, zet dan de letters in de vakjes die je niet gekleurd hebt achter 
elkaar. Zet daarna de letters uit de gekleurde vakjes erachter. Er staat dan:

Kleur de vakjes. (Kies een lichte kleur!)



Wist je dat...

… Paulus de Romeinse naam van Saulus is?

…  hij in Jeruzalem les had gehad van een belangrijke farizeeër, 

Gamaliël, waardoor hij heel veel van de Bijbel wist?

…  hij al bij zijn bekering door de Heere geroepen werd om het 

Woord van God aan de heidenen te gaan verkondigen?

…  het nog wel meer dan tien jaar geduurd heeft voordat 

hij ook echt werd uitgezonden om dat 

werk te gaan doen? 

…  hij in die tussentijd nog in de woestijn 

van Arabië geweest is en in zijn 

geboorteplaats Tarsen?     

... hij wel dertien zendbrieven geschreven heeft?  


