De zaligsprekingen - Matthetis 5

Thema introductie

De Heere Jezus noemt mensen zalig. Bij het woord ‘zalig’ denk je aan iets dat heel fijn is. Je zou het ook kunnen
vertalen met ‘gelukkig’. Als je na een spannende examenperiode te horen krijgt dat je toch geslaagd bent voel je je
enorm blij en gelukkig. Als de Heere Jezus het woord ‘zalig’ gebruikt, bedoelt Hij een geluk dat veel dieper gaat. Je bent
pas zalig als je bij Jezus hoort! Dat geluk bestaat dus niet uit een fijn gevoel, ook niet uit voorspoed of rijkdom, maar het
bestaat uit het dienen en liefhebben van de Heere. De bedoeling van deze Radar is om hier woorden aan te geven.
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